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Beste carnavalsvierders,

Daar ligt-ie dan weer: een gloednieuwe Spekproat! De afgelopen maanden is het 
mediateam druk bezig geweest om het blad weer vol te krijgen en zo te zien is dat goed 
gelukt. Een blad vol verhalen, oude foto’s en herinneringen: eentje om gewoon doorheen 
te bladeren, maar ook om eens goed voor te gaan zitten.

Als ik voor mezelf mag spreken, dan vind ik dat de mooiste tijd van het jaar weer is aangebroken: het 
carnavalsseizoen! We zijn inmiddels al een aardig eindje op weg: het prinsenbal dat is verschoven naar de 
Elfde van de Elfde, de Speklappen Veurpreufoamd met stukjes van familie, noabers en vrienden van Prins 
Jochem I en Sik Gijs en hofdames Merle en Lara. We kunnen nú al terugkijken op een aantal geweldige 
maanden, op naar nog vele mooie feesten en activiteiten met dit jonge en dynamische duo!

In deze editie van de Spekproat kun je onder andere uitgebreid kennismaken met onze nieuwe hoogheden 
en hofdames. Hoe hebben zij de opkomst en de spannende periode daarvoor ervaren? Waar kijken ze naar 
uit voor komend seizoen? Maar bovenal: wie zijn ze eigenlijk? Misschien zie je jezelf nog wel op de fotopa-
gina of vind je het leuk om een interview te lezen in onze nieuwe rubriek ‘buurtvereniging in de spotlight’. 

De komende weken zal het Spekscheetersdoarp nog vele carnavalsfeestjes gaan vieren: we kunnen eind 
januari gaan genieten van drie prachtige gala-avonden en de buurtverenigingen zijn allemaal druk in de 
weer met hun prachtige wagens en loopgroepen. De Mariaschool is alweer omgetoverd tot Spekscheeters-
school; ook daar zullen we gezellig meelopen in de polonaise tijdens het schoolcarnaval! We sluiten het 
seizoen natuurlijk af met het geweldige feest op Rosenmontag: het Spekscheetersspeklappenrosenmon-
tagmorgenundnachmittagspektakel en de rondgang langs verschillende dorpen op dweildinsdag. Het is 
prachtig om te zien dat iedereen zich 100% inzet om er met elkaar een geweldige periode van te maken!

Ik wil alle inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en omstreken een geweldige carnavalstijd toewensen. 
Met elkaar maken we er een prachtige en feestelijke tijd van! Alaaf!

Met carnavaleske groet,

Arjan Blankenvoort
Voorzitter Carnavalsvereniging de Spekscheeters
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WEET JE NOG... Beste Spekscheeters,
 
Op de 11e van de 11e is weer een nieuw carnavals-
seizoen ingeluid in de gemeente Tubbergen. Het is 
het eerste carnaval dat ik ga meemaken als burge-
meester van deze prachtige gemeente. Heel bekend 
ben ik nog niet met carnaval, want in de gemeente 
waar ik woonde en wethouder was, werd carnaval 
niet zo groots gevierd als hier. Ik laat me dan ook 
verrassen in alles wat er de komende maanden op 
mij af gaat komen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik er 
enorm naar uit kijk om deze fantastische traditie van 
dichtbij mee te mogen maken. 

Tijdens het Prinsenbal in Residentie Het Bolscher 
maakten de Spekscheeters uit Vasse, Hezingen 
en Mander hun nieuwe hoogheden bekend. Prins 
Jochem I en secretaris Gijs zijn vastberaden om van 
2024 een onvergetelijk carnavalsjaar te maken. De 
twee vrienden wonen als noabers op het ouderlijk 
erf in Hezingen. Zij treden in hun vaders voetspo-
ren, want zij waren prins en sik in 2001.

De hoogheden hebben de ontwikkelingen in de 
landbouw hoog op de agenda staan. Een belangrijk 
thema dat uiteraard aandacht verdient. Ook tijdens 
het werkbezoek aan Vasse is het behoud van de 
landbouw en de leefbaarheid in Vasse, Hezingen en 
Mander aan bod gekomen en de gemeente heeft 
hier blijvend aandacht voor. 

Een ander thema dat de hoogheden ook hoog in 
het vaandel hebben, is voldoende woningen voor 
de starters. Het nieuwbouwproject aan de Hooidijk 
geeft daar voor een deel invulling aan. Samen met 
de andere woningbouwplannen komt er best wat 
beweging in deze kleine kern. 

Rondom de kerk zijn de plannen nog niet in werking. 
Hoewel de intentie er is om de kerk te kopen en 
een nieuwe bestemming te geven voor ontmoeting, 
lijkt de supermarkt samen met ’t Eschhoes nu de 
belangrijkste ontmoetingsplaats. Maar volop bewe-
ging en ontmoeting is er in elk geval, mede dankzij 
de lokale aannemers! 

De Hooidijk voelt voor de hoogheden in elk geval 
al als thuis tijdens carnaval. Ik ben benieuwd wat 
Prins Jochem I, sik Gijs en de raad van elf voor 
de inwoners in petto hebben. Het wordt vast een 
onvergetelijk carnavalsfeest in 2024. Met elkaar en 
voor elkaar! 

 

Hartelijke groeten,
 
Burgemeester Anko Postma 

ALAAF!
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Even kennismaken: Prins Jochem IDrie dagen in de week werkzaam bij Kobra 

Accountants & Adviseurs in Tubbergen als 

assistent-accountant. ‘Druk met jaarreke-

ningen, btw-aangiftes en andere adminis-

tratieve werkzaamheden’. De andere dagen 

thuis op de boerderij met Johan en Annet. 

Agrarisch Ondernemerschap gestudeerd 

in Dronten en samenwonend met Merle in   

Hezingen.

Even kennismaken: Sik Gijs

Vijf dagen in de week  werkzaam bij 

Meijer Installatietechniek in Vasse, nu 

ongeveer vier jaar. Daarvoor altijd in 

het installatiewerk gezeten bij verschil-

lende andere bedrijven. Engineering 

Technicus gestudeerd aan het ROC en 

samenwonend met Lara in Hezingen.

Speculaties rondom het 49ste duo

En toen ging op 11 november, tijdens de Elfde van de Elfde, de Spekkist open en was de kist leeg. Na een 
kort woordje van oud-prins Johan I werd dan bekend dat Prins Jochem I en Sik Gijs de nieuwe hoogheden 
zouden worden. ‘De reacties van de familie waren bijzonder en kameraden waren echt ontzettend verrast’, 
geeft Gijs aan. Jochem: ‘bij de kameraden begon het stiggelen vooral een week voor de opkomst, met 
bijvoorbeeld appjes of ik de deel al had opgeruimd en of ik klaar was voor de opkomst. Af en toe een beetje 
bluffen kan wel, maar je moet goed opletten wat je zegt’. ‘Mijn schoonfamilie geloofde het eerst echt niet’, 
vertelt Gijs. ‘Ik geleuf oe ok nooit wier. Hele ochtend samen gewerkt en ie zegt niks!’ ‘Pa heeft altijd gehoopt 
dat hij dit ooit nog meemaken om ons als Hoogheden te zien’, laat Jochem weten. ‘In maart hebben we het 
al aan pa en ma verteld, ook vanuit praktisch oogpunt met de boerderij. Met de opkomst heeft hij dus nog 
een stukje verteld en dat vonden we een mooie en ludieke manier om het bekend te maken’. Bij Gijs in huis 
ging het nét iets anders. ‘We hebben ervoor gekozen om het pas op de middag voor de bekendmaking te 
zeggen aan onze ouders. Wij vonden het mooi om het lang geheim te houden en voor hen is het makke-
lijker. Vooral omdat pa ook regelmatig genoemd is als nieuwe hoogheid. Iets wat je niet weet, hoef je ook 
niet geheim te houden. Volgens mij kon heel Hezingen hun blijdschap horen. We hebben hen ons speldje 
gegeven. Toen hij dat zag, viel alles op z’n plek; vooral onze geheimzinnigheid van die weken en maanden 
daarvoor’.

De vraag waar het duo het meest naar uitkijkt, is niet moeilijk te beantwoorden. Jochem: ‘We hebben na-
tuurlijk overal zin aan, maar het mooiste lijkt mij om alles vanuit een andere positie mee te mogen maken. 
de optocht die je nu vanaf een heel andere kant bekijkt en bijvoorbeeld de gemeentegala en sleutelover-
handiging. Ik ben ook benieuwd naar dat wat er gaat komen van familie, kameraden en collega’s. Je maakt 
feestjes mee die je normaal niet zo snel zou meemaken en al helemaal niet op deze manier. Gijs vult daar-
bij aan: ‘voor het eerst sinds tijden ben ik een keer níét betrokken bij de gala en zijn de drie avonden ook 
een verrassing voor mij. Ik ben dus ontzettend benieuwd naar het programma!’

Tot slot willen de Hoogheden nog even toelichten waarom ze voor hun opkomstlied hebben gekozen. 
‘Misschien hadden de mensen wel een geheimezenderlied bedacht bij ons, maar er moet wel een beetje 
tempo in zitten. Er zijn weinig platen waar je echt feest op kun vieren’, vertelt Gijs. ‘En het moet niet zo’n 
oud nummer zijn; veel mensen hadden nog nooit van dit nummer gehoord, wat het juist uniek maakt’, vult 
Jochem aan. Gijs: ‘dan is dat volgens mij goed gelukt!’

                                                                                                           Geschreven door: Ylfva Bekhuis en Lieke Booijink

De heren onder de steek: Prins Jochem I en Sik Gijs

Hoewel Prins Jochem I en Sik Gijs inmiddels helemaal gewend zijn aan het idee dat 
zij regeren over het Spekscheetersdoarp, was hun opkomst toch een grote ver-
rassing. Hoe heeft het 49e regerende duo van de Spekscheeters de afgelopen tijd 
ervaren en waar kijken ze naar uit? Maar bovenal: wie zijn ze eigenlijk?

‘Ze schelen maar veertien dagen en zijn dus al letterlijk van kleins af aan kameraden’: een van de mooie 
anekdotes van oud-prins Johan I die we te horen kregen op 11 november toen duidelijk werd dat Prins 
Jochem I en Sik Gijs dit carnavalsseizoen over het Spekscheetersdoarp zouden gaan regeren. Niet gek 
dus dat Jochem, nadat hij was gevraagd om Prins te worden, direct naar Gijs ging om te vragen of hij zijn 
secretaris wilde zijn. ‘Als ze mij ooit een keer vragen, dan zou ik het met Gijs doen en andersom’, vertelt 
Jochem. ‘Als we het doen, dan doen we het samen’.

Eindelijk weer een duo uit Hezingen: iets waar letterlijk heel Hezingen lang op heeft gewacht, want in 2010 
kwam er voor het laatst een Prins uit het Steenbikkersland. ‘Eigenlijk viel het speculeren over de nieuwe 
Hoogheden overal nog wel mee, behalve in de bouwloods van CVHH’, vertelt Gijs. ‘Ieder jaar denken ze 
daar weer dat er een Prins uit Hezingen komt, maar dit jaar was het dan écht zover: super!’. Het viel nog 
niet mee om onopvallend te bewegen, want elke houding was ineens verdacht, geeft het duo aan. ‘Smoes-
jes verzinnen was voor ons nog het lastigste, want we moesten echt een plan bedenken. Lara ging vanuit 
de voetbaltraining naar een overleg en ik ging even naar Jochem om te doen alsof ik daar nog wat moest 
aansluiten. Vervolgens wel apart naar huis en mét een omweg, want straks zag iemand ons. Je ziet dingen 
die er helemaal niet zijn en die anderen helemaal niet doorhebben’.

Een duo met carnavalsbloed

Het is geen onbekend duo als het gaat om carnaval vieren: Gijs zit sinds 2019 bij de Raad van Elf en is 
dus al naar menig carnavalsfeestje geweest. ‘Maar toch is het nu wel anders, omdat je een andere ‘rol’ 
hebt in het hele gebeuren’, vertelt hij. Als hij zijn functie van Sik heeft neergelegd na dit jaar, keert hij wel 
weer terug naar de Raad van Elf. Natuurlijk kennen we Sik Gijs ook van de gala’s: ‘ze hadden een paar jaar 
geleden in eerste instantie alleen een figurant nodig voor een klein rolletje bij de Young Ones, dus werd ik 
daarvoor gevraagd. Méga spannend natuurlijk: iets met podiumvrees… De jaren erna kreeg ik steeds gro-
tere rollen en werd het steeds leuker’. De carnavalscarrière van Jochem ligt vooral bij CVHH. ‘We zijn van 
een kleine vereniging naar een grotere én fanatiekere vereniging gegaan en dat is geweldig om te zien’. 
De verlichte optocht in Tubbergen vindt hij dan ook een van de hoogtepunten in het carnavalsseizoen. ‘We 
hebben nu drie keer achtereenvolgend gewonnen; het blijft elke keer bijzonder. En natuurlijk is het beken-
de Kleintje Gala ook altijd weer een ontzettend gezellige avond. Dit jaar helemaal, want het bestuur van 
de Spekscheeters is ook uitgenodigd. Dat moet ook wel, want van de acht bestuursleden zijn er vier lid bij 
CVHH. Wel één voorwaarde: er wordt van hen een stukje verwacht!’

Ook zo benieuwd 

naar het lijf-

lied van Prins 

Jochem I en Sik 

Gijs? Scan de 

QR-code!
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Onzichtbaar, maar onmisbaar:                          
de prinsopstartcommissie
Waarschijnlijk zul je ze nooit als groep gaan zien in het ‘echt’, maar ze zijn wel van 
onschatbare waarde als het gaat om de voorbereiding van het nieuwe carnavalssei-
zoen: de prinsopstartcommissie. Voordat het daadwerkelijk de Elfde van de Elfde 
is, is er door de deze groep al bergen werk verzet. Een interview met Coen Lenfe-
rink, een van de ‘leden’ van de prinsopstartcommissie.

‘Wij komen in beeld nadat de nieuwe Hoogheden ja hebben gezegd op de vraag of zij Prins en Sik wil-
len worden’, laat Coen weten. Na het carnavalsseizoen komt het bestuur bij elkaar voor een evaluatie en 
tijdens deze vergadering schrijft ieder bestuurslid drie namen op. Daaruit komt een favoriet en een van de 
bestuursleden gaat vervolgens naar deze persoon om te vragen of hij het ziet zitten om de nieuwe Prins 
te worden. Als hij definitief ja heeft gezegd, dan is er zogenaamde ‘witte rook’: het is weer gelukt. Daarna 
komen wij in beeld en gaat het balletje rollen. ‘Als de witte rook is geweest, dan worden we gebeld door 
vorst Rob Silder’. Daarna komen we op een zeer geheime plek met de Prins en Sik bij elkaar. Vaak zijn 
de hofdames er ook al bij, dus dat is altijd een erg leuke avond. Deze avond vindt al vrij snel plaats na het 
carnavalsseizoen, meestal in maart of april. Er wordt dan vaak besproken wat er verwacht wordt en hoe 
vaak je bijvoorbeeld aanwezig moet zijn. Vaak leggen we de Prins en Sik uit waar ze zichzelf bijvoorbeeld 
moeten presenteren’. ‘Het mooie aan die avond is dat Frank Voshaar en ik dan nog niet weten met welk 
nieuwe duo we gaan vergaderen; dat zien we pas op de avond zelf als ze binnenkomen! Een erg leuk en 
grappig moment dus’. 

Na de kennismaking gaan de Prins en Sik nadenken over de medaille. Wat moet erop? Wat moet erin 
terugkomen? ‘Als er een idee is, dan gaat Esther ter Haar aan de slag om een mooi ontwerp te maken. 
Tussendoor denken we ook nog na over de proclamatie, spreuken en natuurlijk de opkomst’. Het ene jaar 
is er een Prins die al heel lang verweven is met het carnaval, bijvoorbeeld omdat hij bij de Spekhest’n heeft 
gezeten of omdat hij druk was met het carnaval bij een buurtvereniging. ‘De een heeft meer ‘ervaring’ met 
carnaval vieren dan de ander en dat maakt het elk jaar weer leuk om het nieuwe duo klaar te stomen voor 
het carnavalsseizoen’, legt Coen uit.   

Coen en Frank zijn niet de enigen die druk zijn met de opstart en hulp van de nieuwe Hoogheden. ‘Ik doe 
het nu twee jaar en nam de taken van Stephan Veldhuis over. Frank en Rob zitten hier al jaren in. Daar-
naast komt Robin Klaas dit jaar de groep versterken, dus we hebben een mooi groepje bij elkaar’. 

‘Uiteindelijk bepalen de Prins en de Sik alles, wij zijn er enkel en alleen ter begeleiding’

‘Een van de mooie dagen is altijd de dag van de opkomst. Vaak komen we ’s morgens nog even bij 
elkaar bij Het Bolscher om de laatste dingen te overleggen en ook even kijken of het ‘logistiek’ allemaal 
loopt. Iedereen is toch wel een beetje gespannen, wat natuurlijk ook niet gek is. Vaak bespreken we nog 
even de laatste zaken, maar je moet heel goed oppassen dat je niet vertelt wie de Hoogheden worden’. 
‘Uiteindelijk zijn wij er alleen maar om het nieuwe duo te begeleiden, want het draait natuurlijk om de Prins 
en de Sik. Het is belangrijk dat zij een seizoen krijgen dat ze niet snel zullen vergeten!’

Geschreven door: Ylfva Bekhuis en Lieke Booijink

April :
Eerste bijeenkomst met globale     

kennismaking en verwachtingen.

Mei :
Medaille en speldjes ontwerpen

Juni :
Medaille uitwerken

Juli :
Proclamatie schrijven

Augustus :
Wat gaan we doen met de opkomst?

September :
Voorbereiding Elfde van de Elf-

de en bedenken van de cryptische           

omschrijvingen

Oktober :
Oefenen opkomst, spreuk definitief 

maken, portretfoto’s maken

November : 
‘Generale’ Elfde van de Elfde
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DE OPTOCHT
Zaterdag 10 februari is het weer zover, de jaarlijkse carnavalsoptocht trekt dan 
door de straten van het Spekscheetersdorp. 

De deelnemers zijn in te delen in de volgende categorieën:

• Eén- en tweelingen
• �Loopgroepen 3 t/m 20 personen           

de wagentjes of karretjes waaronder ook muziekwagens die in deze categorie meedoen  
mogen uitsluitend lopend of door mankracht worden voortgebracht.

• �Kleine wagens/grote loopgroepen  
21 personen of meer

• Grote wagens

Alle deelnemers, ook één-en tweelingen, dienen zich voor 1 februari aan te melden. Aanmelden kan enkel 
via de website. Op de website staat tevens het optochtreglement met de voorwaarden. De grote wagens 
worden vooraf bezichtigd en van nummer voorzien. Zij ontvangen hierover persoonlijk bericht. Deelnemers 
in de overige categorieën ontvangen in de week vooraf het startnummer. Heeft u hier vragen over dan kunt 
u altijd een mail sturen naar: martoudeluttikhuis@cvdespekscheeters.nl

Grote wagens dienen zich op te stellen op de hoek Amsinksweg/Manderseweg (rijrichting Denekamper-
weg). Kleine wagens en grote loopgroepen dienen zich op te stellen in de Booijinkstraat evenals de catego-
rie loopgroepen 3 t/m 20 personen. Eén- en tweelingen moeten zich opstellen op de Kloosterhof. Vriendelijk 
verzoek om de Manderseweg vóór aanvang van de optocht zolang mogelijk vrij (te) houden i.v.m. goede 
doorstroming van verkeer en eventuele hulpdiensten.

De start van de optocht is om 13.30 uur. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.00 uur aanwezig te zijn. 
De route is als volgt: Manderseweg -Denekamperweg - Amsinksweg - Engbersstraat -Amsinksweg - 
Kottinkkamp - Schoolkolk - Booijinkstraat - Denekamperweg tot het eindpunt van de feesttent. Tijdens de 
optocht wordt iedereen langs de route vriendelijk, doch dringend verzocht hun voertuig niet op de rijbaan of 
stoep te plaatsen.

De jurering zal geschieden door een aantal onafhankelijke juryleden voor alle categorieën. We zullen het 
van harte toejuichen dat iedereen, met name langs de route, zorgt voor een echte carnavalssfeer in de 
straten. Een dorp waar slingers, maskers, koppen, ballonnen en noem maar op, als een lange gekleurde 
sliert van huis tot huis aaneengeregen zijn. Net als voorgaande jaren vindt het carnavalsfeest plaats in de 
feesttent aan de Denekamperweg op het terrein van de familie Groothuis, naast Plus Droste.
                                 
Tijdens de optocht op zaterdag 10 februari zijn de volgende hoofdprijzen te behalen.

Grote wagens 							       € 650,00
Kleine wagens/grote loopgroepen				    € 350,00
Loopgroepen 3 t/m 20 personen 				    € 180,00
Eén- en tweelingen 						      € 50,00

De ondernemersvereniging van Vasse heeft een gulle € 750,00 bijgedragen aan de prijzenpot van de  
optocht!

De kinderoptocht start op Rosenmontag 12 februari om 10.49 uur. Deelnemers 
moeten uiterlijk om 10.30 uur aanwezig zijn. 

Het vertrekpunt is Manderseweg/Kloosterhof. De optocht is bedoeld voor de jeugd van de gehele parochie 
Vasse tot en met een leeftijd van 14 jaar. 

Mechanisch aangedreven voertuigen, die bestuurd worden door kinderen die deelnemen aan de optocht, 
zijn niet toegestaan en zullen worden gediskwalificeerd voor de deelname! 

Tijdens de optocht kunnen ook deelnemers van de “zaterdagoptocht” meedoen. Zij dingen uiteraard niet 
mee voor de prijzen. De jury gaat uit van twee categorieën, namelijk de categorie éénlingen en de catego-
rie karretjes/groepen.

Het eindpunt zal de feesttent zijn, waar de prijzen worden uitgereikt en waar er voor de deelnemende jeugd 
ranja en chips zal zijn. 

Prijzen jeugdoptocht:
éénlingen
1e prijs						      € 25,00    	
2e prijs						      € 17,50	
3e prijs						      € 12,50	
4e prijs						      € 10,00	
5e prijs						      € 8,00 
	
karretjes/groepen
1e prijs						      € 50,00
2e prijs						      € 35,00
3e prijs						      € 25,00
4e prijs						      € 20,00
5e prijs						      € 15,00

Ook in 2024 steunt de ondernemersvereniging de carnavalsoptocht

Het is bijzonder dat een klein dorp als Vasse zoveel ondernemers en bedrijven heeft: dat houdt het dorp 
leefbaar. Om dat ook terug te laten komen tijdens het carnavalsseizoen, heeft de ondernemersvereni-
ging van Vasse ook dit jaar weer € 750,- extra in de prijzenpot van de optocht gestopt. Het mooie van het 
prijzengeld van de optocht is dat niet alleen de grote wagens worden geraakt, maar ook de een- en tweelin-
gen. Zowel (heel) jong als oud kan meeprofiteren én -genieten van het prijzengeld. De ondernemersvereni-
ging heeft het bedrag beschikbaar gesteld, maar ook de carnavalsvereniging zelf stopt geld in de prijzen-
pot. Hierdoor krijgt de optocht een boost. 

De ondernemersvereniging organiseert onder andere de herfsttintentocht in oktober en meerdere bijeen-
komsten voor ondernemers in Vasse en haar buurtschappen. Hierbij zijn zowel grote bedrijven, maar ook 
de wat kleinere en ZZP’ers aangesloten. Hierin is onder andere het bedrijvenuurtje tijdens de Pareldagen 
de verbindende factor: niet alleen de werkgevers zijn dan aanwezig, maar ook de werknemers. Zo zie je 
maar waarin een klein dorp groot kan zijn! Het hoofddoel van de ondernemersvereniging is om Vasse leef-
baar te houden voor alle leeftijden en dat gebeurt vanuit verschillende perspectieven.
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Proclamatie
 Wij, Prins Jochem I, bie de gratie van de Vasser Carnavalsvierders,

 ‘n 48-sten Prins in’t riek van de dwaaz’n en doar’n, zich neumende:

Prins van Vass en buurtschopp’n
Hertog van’n Brookdiek tut an’t Lädderken
Markies van ’n Tutenberg tut Duuts Hezzing

Baron van de Haar tut de Streu
Vorst van ’n Galg’nberg tut ’n Springendal

Zun van oold-Prins Johan I
En op dree beest noa, ’n grootst’n boer van Hezzing.

Met mien’n Secretaris:
Gijs van Ribbert , zun van Ribbert Leo en Lianne

Op dree glaaz’n bier noa, ’n grootst’n   zoeperd van de Road van 11
En ’t heldere licht van cv Hezzing Heuidiek.

Wij deelt oe met:
Dat wij blier bint met de nije generatie Dansmariekes,

mooi is dat ‘t leftiedsverschil nog nooit zo kleen is west as noe.

Bie onze werkgevers Kobra en Meijer wilt ze normaal niks van carnaval wett’n, 
mer wij hebt ze a op de lijst van de optocht loat’n zett’n.

Leu wilt met carnaval onmeunig rapp’n, Hej toch kopzeert, 
koomp dan bie ons een liter melk tapp’n

Met politieke kopstukken, Ursula en Carla in onze buurt,
Ist noe kats gebuurt, want wij bint degene die Vass en umstrekk’n bestuurt.

Martijn Veldscholten is a 12,5 joar zelfstandig hovenier.
Hij slept geern met potgroond mer nog völ leever met kratt’n bier.

Vanaf took’n wek kuj onder an berg nig alleen ’n ijsco koop’n, mer ok Ecohuuskes huur’n,
Ter Horst: ‘t koomp almoal good, wij kaart wa of met de buur’n. 

Oonze oale leu hebt ons ‘t carnaval vier’n good leert.
Took’n joar tehoop in de Spekgarde veult wij ons vereert.

Nieuwbouw in Vass hef ne hele zet duurt,
De jeugd van Tuindorp verhuust noe noar  de Heuidiek, ne echte carnavalsbuurt.

Pollie geet verhuuz’n noar Hongarije, ziene nije stek.
Het kan wenn da’m nog eenmoal weer zeet op telvisie, in ‘t  programma ,,Ik Vertrek”.

Noe dat mooie vrolle-elftal oet Vass völ wint de letste tiedt. 
Wil ‘n boer an de oawerkaant de heg wa geern wier kwiet. 

De jongs van de Klapekster hebt de nije Kneipe helmoal kloar,
dit wurd noe oonze boet’nresidentie dit carnavalsjoar.

Dit alles gedachtig onz’n sprök:
Ne goei’n Spekscheeter,  trekt de melk nig op!

Doan te Vasse,
De elfde van de Slachtmoand 2023

De nieuwe dansmariekes zijn enthousiast en benieuwd!

“In het begin keken ze de kat nog uit de boom maar inmiddels zijn ze 
bloedfanatiek en verzinnen van alles om hun showdans tot een succes 
te maken!” vertelt Elke Spit. Elke begeleidt samen met Sabine Beukerink 
en Kim oude Luttikhuis de nieuwe groep dansmariekes van de carna-
valsvereniging. Direct na de zomervakantie trainen zeven meiden in de 
leeftijd van 13 en 14 jaar elke dinsdag met elkaar in het gymzaaltje van de 
Mariaschool.

Jonge meiden in frisse outfits
Tijdens de opkomst van Prins Jochem I en secretaris Gijs, op de elfde van de elfde, beleefden 
Lieve Braakhuis, Floor Meijer, Marre Haarhuis, Jeli Rijsman, Fien Bossink, Loes Droste en 
Wendy Hendriksen hun debuut in de spotlights. Gekleed in frisse, nieuwe outfits betraden ze 
glunderend het podium. 

Geen polka meer 
“Hoewel ze nog geen idee hebben wat er allemaal op hen af gaat komen, hebben ze er wel 
ongelofelijk zin in en vinden het nu al heel leuk.” lacht Elke, die zelf net als Sabine en Kim ook 
dansmarieke is geweest. Maar de traditionele polka wordt dit jaar niet meer gedanst. Elke: 
“We merkten aan de vorige groep meiden dat ze niet zoveel lol hadden aan het dansen van de 
Polka. Daarbij zit onze gala-avond in Vasse, qua optredens, behoorlijk vol en moest ingekort 
worden. Het wisselen van kleding, haardracht en make-up tussen de optredens door, is be-
hoorlijk veel werk en kost tijd. We merkten ook aan het publiek dat als de polka wordt gedanst 
de aandacht verslapt. Dus vandaar de keuze om deze dans te laten vervallen.”

Spannende eerste keer!
De focus ligt geheel op de zogenaamde ‘showdans’. Het hoogtepunt voor de meiden is 
natuurlijk het dansen op de gala-avonden in Vasse en het deelnemen aan het ‘Dansmarie-
ke concours’ in Fleringen. Voor het eerst meedoen aan deze competitieve danswedstrijd op 
28 januari a.s. is voor het zevental van de Spekscheeters behoorlijk spannend. Het is ook 
de vraag, en minstens net zo spannend, of Elke bij het dansspektakel aanwezig zal zijn, 
aangezien ze de dag erna letterlijk én figuurlijk uitgeteld is van haar eerste kindje! 
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Waarom heeft een carnavals-

vereniging dansmariekes: 

Dansmariekes zijn onom-

stotelijk verbonden met 

carnaval. Zij hebben ver-

schillende rollen tijdens 

dit doldwaze feest. Deze 

jongedames behoren tot de 

officiële ‘hofhouding’ van 

onze hoogheden. Ze voegen 

naast de visuele aantrek-

kingskracht een hoop vro-

lijke energie toe tijdens de 

verschillende feesten. Door 

hun levendigheid en posi-

tieve bijdrage door dans, 

kostuums en interactie met 

het publiek maken zij de 

feestelijke sfeer tijdens dit 

traditionele volksfeest!

Geschreven door: Chantal Oosterik
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CARNAVAL 11 JAAR GELEDEN... Nieuw leven in de vereniging door de jeugd uit de 
Amsinkhook!

Ieder jaar komt er een nieuwe buurtvereniging aan het licht in de Spekproat. Dit 
jaar is dat C.V. De Amsinkhook! Een hechte buurtschap met gezellige buurtfeestjes 
en leuke uitjes, die de laatste jaren flink is gegroeid. Niet alleen in bebouwing, maar 
ook in het aantal leden. Daar waar vroeger de oudere garde uit de Amsinkhook het 
initiatief nam om mee te lopen aan de Vasserse carnavalsoptocht en omstreken, 
nemen de jongeren het stokje over. 

C.V. De Amsinkhook werd in 1995 opgericht door Herman en Berna Von Piekartz, toenmalige bewoners 
van de Engbersstraat. De vereniging begon kleinschalig. Met ongeveer 20 leden liepen zij voor het eerst 
mee aan de optocht in Vasse met als thema ‘De Rabobank zit erboven op’. Dit sloeg op de nieuwbouw van 
de Amsinkhook destijds. Met Veronique Lummen als drijvende kracht achter de kwaliteit van de pakken 
en Alphons Veer voor de bewegende onderdelen op de wagen, konden de beginjaren niet beter. Al snel 
werden er verbindingen gelegd met carnavalsverenigingen dieper in het land. Na enkele jaren werd er 
contact gezocht met een wagenbouwvereniging in Limburg: de Snooterkuukers. Er ontstond een klik tussen 
beide verenigingen en jaren lang reed C.V. de Amsinkhook voor hun pakken en wagen heen en weer. 

‘De Amsinkhook groeit en bloeit’. Dat was niet alleen het thema een aantal jaren geleden, maar steeds 
meer familie en vrienden van de bewoners sluiten zich aan bij de vereniging. In 2015 telde C.V. de Am-
sinkhook maar liefst 96 leden. En dat worden er steeds meer. Met ongeveer 1/3 aan jeugdleden zoekt de 
vereniging graag naar duurzame initiatieven en investeren ze graag in de toekomst. Met dit jaar een nieuwe 
slipjas en muziekwagen als uitkomst. 

Ik vroeg Ruud Boerrigter wat hij vindt van zijn nieuwe taak als voorzitter van C.V. De Amsinkhook en wat 
er allemaal bij komt kijken. “Bij de Amsinkhook doen we het met elkaar. En dat vind ik fantastisch om te 
zien. De wagen kopen we de laatste jaren niet meer op, maar maken we al enkele jaren zelf. We proberen 
zoveel mogelijk materialen her te gebruiken en gesponsord te krijgen. Daarom zijn we dit jaar begonnen 
met een sponsorcommissie. Inmiddels hebben we al zeven ondernemers bereid gekregen om een bedrag 
te doneren. Daar zijn we ontzettend blij mee en kunnen we mee vooruit.” Daarna vroeg ik hem welke 
sprongen hij wil maken met de vereniging: “We richten graag onze blik op de toekomst. We vinden het leuk 
om te zien dat de vereniging verjongt. En onze ambitie? Dat is natuurlijk meedoen aan de verlichte optocht 
in Tubbergen. De plannen liggen er al.” aldus voorzitter Ruud.

Ik vroeg het bestuur naar het geheim achter hun succes. “We vinden het leuk om tradities in stand te 
houden. Dat geeft ons energie. Zo gaan we ieder jaar voor de optocht in Geesteren ’s ochtends vroeg uit 
de veren om ons klaar te stomen voor de dag. Dan delen we knakworsten en frikandellen uit aan de leden 
die daar al vroeg geschminkt en verkleed klaarstaan voor de optocht. Na deze optocht is het traditie om 
door te gaan naar Het Bolscher. Hier eten we een hapje met elkaar en proosten op de gewonnen prijzen. 
Er komen dan leuke carnavalsverhalen los van voorgaande jaren en ideeën voor komende jaren.”

                                                                                                                               Geschreven door: Lieke Booijink

Wist je dat?...

Er dit jaar niet zomaar een bestuurswisseling 
heeft plaatsgevonden bij C.V. de Amsinkhook? 
Ruud Boerrigter, Tim Dierink en Idske 
Bossink volgen hun ouders Rudy, Rudie en 
Gabriëlle op. Zo wordt het stokje van oud 
naar jong overgedragen.
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BESTUUR
ARJAN BLANKENVOORT
JORIEN KAMPHUIS
LENA VEER - SAND
ROB SILDER
MERLE ALBERINK
YLFVA BEKHUIS
MERLE LANSINK
MART OUDE LUTTIKHUIS

Carnaval en het bestuur: wat komt er allemaal bij kijken?
Door de jaren heen heeft het bestuur van Carnavalsvereniging de Spekscheeters 
behoorlijk wat veranderingen ondergaan. Toch blijven de taken ieder jaar hetzelfde.                  
En het zijn er behoorlijk wat om zo’n carnavalsfeest in goede banen te leiden. Denk aan 
het coördineren van alle activiteiten, het organiseren van de optocht en het bijhouden van 
de financiën. Wie doet wat? Wat is hun favoriete feestje? Dat vertellen ze je graag!

Arjan Blankenvoort

Wat is je taak in het bestuur?
Binnen onze vereniging ben ik de voorzitter, of beter gezegd: zeurvit-
ter. Waar nodig ben ik het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur 
en de vele commissies waaruit onze mooie vereniging is opgebouwd. 
Daarnaast probeer ik de activiteiten van onze vereniging zo goed mo-
gelijk te coördineren en naar een hoger niveau te tillen. Dit doen we 
samen, met al onze toppers uit het bestuur en de commissies.

Hoe lang zit je al in het bestuur?
In 2020 ben ik toegetreden in het bestuur als algemeen bestuurslid, 
waarna ik in 2022 voorzitter werd. 

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
Eigenlijk is het onmogelijk om hierin te kiezen, maar ons eigen gala-
weekend heeft toch altijd wel een stuk extra ontlading voor velen van 
ons, wat het erg speciaal maakt.

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
Vasse, Mander of Hezingen; het is mij om ’t even, zo-
lang ik carnaval maar met jou mag beleven!

Jorien Kamphuis

Wat is je taak in het bestuur?
Ik ben verantwoordelijk voor het secretariaat. Dat betekent dat 
alle correspondentie die verstuurd wordt of binnenkomt, via 
mij gaat. Daarnaast mag ik ook bezig zijn met alles omtrent de 
Schoolprins en Schoolprinses en het schoolcarnaval.

Hoe lang zit je al in het bestuur?
Al zeven jaar; helaas is dit seizoen het laatste seizoen dat ik zal 
draaien in het bestuur.

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
Ik vind Rosenmontag echt een geweldige dag. De dag start met 
de kinderoptocht, vervolgens verwelkomen we veel buurtvereni-
gingen en we sluiten tot slot de dag af met een knalfeest!

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
Met confetti en bier, vieren we carnaval met      
plezier!

Lena Veer-Sand

Wat is je taak in het bestuur?
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de ver-
eniging zoals het betalen van de facturen en de rapportage van de finan-
ciën. En dan is het mijn taak om af en toe op de kleintjes te letten. Naast 
de financiën ben ik ook verantwoordelijk voor de verkoop van de leden- en 
galakaarten. We helpen elkaar zoveel mogelijk waar nodig.

Hoe lang zit je al in het bestuur?
In 2020 ben ik toegetreden tot het bestuur waarbij mijn eerste twee jaren 
coronajaren waren. Dit is het tweede volledige seizoen dat ik mag mee-
draaien!

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
De opkomst is natuurlijk altijd een spannend moment en tevens de af-
trap van het seizoen. Dan komen de carnavalskriebels weer naar boven! 
Dweildinsdag vind ik altijd een mooie dag, want voor ons als bestuur zitten 
al onze taken er dan op en kunnen we nog een dag flink feestvieren en het 
seizoen samen afsluiten.

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
In Geesteren of Vas, met carnaval ben ik volledig in mijn 
sas!
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Rob Silder

Wat is je taak in het bestuur?
Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de sponsoring en het onder-
steunen van de overige bestuursleden. Je moet het ten slotte toch samen 
doen! 

Hoe lang zit je al in het bestuur?
Sinds 2018 zit ik in het bestuur; hierbij heb ik Grego Alberink opgevolgd als 
vorst van de vereniging. Daarvoor ben ik in 2011 lid geworden van de Raad 
van Elf.

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
Na maandenlange voorbereiding en het geheimhouden, is het mooiste mo-
ment toch de bekendmaking van de Hoogheden. Als alles loopt zoals je het 
met elkaar hebt bedacht, dan is dat super. Maar eigenlijk zijn alle onderdelen 
in het programma mooi! Iedereen draagt zijn steentje bij om overal zo goed 
mogelijk op terug te kijken.

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
Alles 100% en gasgeven, biertje!

Merle Alberink

Wat is je taak in het bestuur?
Ik houd me met name bezig met de jeugdactiviteiten en de dansmariekes! 
Daarnaast regel ik het zieken- en bejaardenbezoek. Volgend jaar staat mij 
de taak te wachten om het secretariaat over te nemen van Jorien.

Hoe lang zit je al in het bestuur?
Sinds 2020, dus nu vier jaar.

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
De gala’s in Vasse zijn altijd spectaculair en ontzettend gezellig! Het is ge-
weldig om deze avonden bij te mogen wonen, waarbij we trots mogen zijn 
op een dorp als Vasse!

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
Carnaval zit in mijn bloed, een goede borrel doet mij goed. 
’s Ochtends vroeg of laat; ik sta altijd paraat!

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
Moeilijke vraag, want de meeste feestjes zijn altijd heel erg gezellig. Als ik moet 
kiezen vind ik de gala’s altijd heel erg leuk. Gezonde spanning in combinatie met 
veel gezelligheid is altijd super. Dat komt ook omdat ik dit jaar nog weer mee-
doe met het hofkoor. Drukke, maar hele leuke tijden. En, zoals Lena ook zei, is 
Dweildinsdag altijd een súper afsluiting van het carnavalsseizoen. 

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
In de polonaise, daar zijn we één, met carnaval is niemand 
alleen!

Ylfva Bekhuis

Wat is je taak in het bestuur?
Ik ben verantwoordelijk voor het drukwerk, de artikelen in Op en Rond 
de Essen, het bijhouden van Facebook en Instagram en het aansturen 
van het mediateam. En natuurlijk het meeschrijven van deze geweldige 
Spekproat!

Hoe lang zit je al in het bestuur?
Sinds 2021, dus nu ongeveer drie jaar!

Merle Lansink

Wat is je taak in het bestuur?
Eigenlijk van alles wat! Van jeugdactiviteiten tot het regelen van cadeautjes 
en presentjes. Ik ben het aanspreekpunt van de gala en de dansmariekes. 
Daarnaast was het ontzettend leuk om vorig jaar voor het eerst het Spek-
scheeters Kidsgala te mogen organiseren in de mooi versierde galazaal!

Hoe lang zit je al in het bestuur?
Inmiddels een jaar of vijf, inclusief een paar coronajaren.

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
Ik kijk altijd heel erg uit naar de Borrelmiddag XXL bij de Smoezen in 
Vroomshoop. Het is een super feestje met veel borrels en veel gezelligheid. 
Natuurlijk is de zaterdag in de feesttent in Vasse ook altijd erg gezellig en 
het meelopen in de optocht met CVHH.

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
Met Jochem en Gijs aan zet, heb ik dit carnaval een kamer 
geboekt bij Johan en Annet!

Mart Oude Luttikhuis

Wat is je taak in het bestuur?
Mijn taak is hoofdzakelijk het regelen en organiseren van de gala, het tentfeest 
en de optocht. Voor al deze taken draait het vooral om de organisatie, commu-
nicatie en coördinatie van de opbouw en het aansturen van de bouwcommissie. 
De bouwcommissie hebben we een aantal jaren geleden in het leven geroepen. 
Deze is vorig jaar uitgebreid met de optocht- en tentopbouwcommissie. 

Hoe lang zit je al in het bestuur?
Nu bijna vier jaar, inclusief de ‘gekke’ coronajaren. Hopelijk kunnen we nu weer 
doorstampen en fantastische feesten organiseren voor het dorp; daar doen we 
het voor!

Wat vind je het mooiste feestje in het carnavalsseizoen?
De mooiste feestjes zijn eigenlijk die van het begin en het einde: de opkomst van 
de nieuwe hoogheden en het bokverbranden. Het ernaartoe leven om te starten 
met een nieuw jaar en het terugkijken op een hopelijk fantastisch jaar is toch het 
mooiste!

Wat is je motto tijdens het carnavalsseizoen?
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Geschreven door: Ylfva Bekhuis
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De hofdames achter het 49ste regerende 
duo van de Spekscheeters: Merle en Lara
De elfde van de elfde naderde en de zenuwen werden sterker. Toen op deze avond 
Prins Jochem I en Sik Gijs het podium betraden als 49ste duo van CV de Spek-
scheeters, werd vrij snel duidelijk dat zij deze periode samen zouden doorbrengen 
met hun hofdames Merle en Lara. 

Beide dames wisten zeker ooit met de titel hofdame het carnavalsseizoen te bewandelen. Want dat 
er carnavalsbloed in beide heren zit, was voor hen al wel duidelijk. Toch hadden hofdames Merle en 
Lara niet verwacht dat 2024 hun jaar zou zijn. Merle: ‘Jochem grapte wel vaker dat hij ooit op een 
dag prins zou worden. Maar toen het moment daar was en hij vertelde dat hij gevraagd werd te 
mogen regeren over het Spekscheetersdoarp, moest ik daar echt even aan wennen.’

‘We ontvingen een mysterieus appje van Jochem. Ik dacht dat ze gingen trouwen, 
maar Gijs wist wel beter.’ 

Ook Lara zag haar titel als jongste hofdame in de geschiedenis van CV de Spekscheeters niet 
aankomen: ‘We ontvingen een mysterieus appje van Jochem – zijn jullie druk vanavond? Ik had geen 
idee wat ik hiervan moest denken. Al snel kregen we het volgende appje binnen – je mag het hier 
alleen met Lara over hebben. Ik ging wat speculeren en dacht in eerste instantie dat Jochem en 
Merle gingen trouwen, haha! In tegenstelling tot Gijs kon ik nog niet zo snel iets anders bedenken.  
Hij wist direct in welke richting we het zoeken moesten.’ Vol spanning zegden ze die avond hun plannen 
af en gingen op de koffie bij Jochem en Merle. De vermoedens van Gijs bleken waar, hij werd door 
Jochem gevraagd als zijn rechterhand tijdens het 49e carnavalsseizoen van CV de Spekscheeters. 

Waar kunnen we hofdames Merle en Lara van kennen? 

Merle, geboren en getogen in ’t Dolle Doarp (Zenderen), woont inmiddels al 2 jaar samen met 
Jochem in Hezingen. Tijdens haar studie in Dronten leerde ze Jochem kennen. Ze hielden contact en 
dat resulteerde een aantal jaren later in een relatie. Deze harde werker is al enige tijd werkzaam bij 
Gelre en IJsselstreek, maar runt daarnaast ook samen met haar ouders de boerderij in haar 
geboortedorp. Ze vertelt dat ze fanatiek carnavalsvierder is: ‘Ik ging alle feestjes in omliggende 
dorpen af, uiteraard was ik de laatste jaren ook veel in het Spekscheetersdoarp te vinden.’

Grote kans dat je Lara wel eens tegen bent gekomen bij Gasterij de Bakker: haar bijbaantje voor, 
tijdens en na haar studie ‘Management ondernemer horeca’. Na het afronden van de studie is ze dan ook 
in de keuken van het ZGT komen te werken. In februari 2022 is ze bij Gijs ingetrokken. Maar dat gebeurde 
niet van de een op de andere dag. De twee kenden elkaar natuurlijk al erg lang. Zo zaten ze vaak bij 
elkaar in de keet en kwam Gijs samen met een grote groep langs in Berlijn, toen Lara daar stage liep. 
Op dat moment sloeg bij Gijs de vonk over. Hij moest lachen toen hij zich realiseerde hiervoor 
helemaal af te moeten reizen naar Berlijn. Ook Lara is fanatiek carnavalsvierder. Ze loopt al jaren lang 
mee met de optochten bij CV Mander. Dit jaar is ze overgestapt naar CVHH. Maar krijgt eerst haar 
vuurdoop als hofdame. 

Deze fanatieke carnavalsvierders kijken erg uit naar het komende carnavalsseizoen. ‘Dat we op deze 
manier van alle aspecten van carnaval mogen meegenieten, vinden we erg bijzonder.’ aldus Merle en 
Lara.

Geschreven door: Lieke Booijink en Ylfva BekhuisDE HOFDAMES
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Elven-Jan trekt al meer dan 30 jaar de             
prinsenwagen!
Prins Ben III (Dijkers) en Secretaris Harry Booijink waren de eerste hoogheden van 
de carnavalsvereniging die door Jan Lansink (68 jaar) achter het stuur van zijn 
trekker, op de prinsenwagen werden voortgetrokken. “Ze zaten een dikke dertig 
jaar geleden verlegen om een vaste chauffeur voor de prinsenwagen. Mijn broer      
Bennie vroeg of ik dit op mij wilde nemen, en dat doe ik nog steeds met veel ple-
zier”, vertelt Jan Lansink. 

Niet in de ‘grup’ rijden

Op de trekker rijden doet Elven-Jan al vanaf zijn twaalfde jaar. “Mijn ma had het zelfs tegen toenmalige 
wijkagent Schröder gezegd dat ik regelmatig achter het stuur zat. Hij had haar geantwoord dat ze nooit 
achter mij aan zouden vangen, maar als ik in ‘de grup’ belandde had ik wel een probleem!” Dat laatste is 
overigens nooit gebeurd. Sowieso heeft Jan, wat pech betreft, tijdens het rijden in de carnavalsoptocht wei-
nig sores gehad. Jan: “Het is een keer voorgekomen dat de koppeling van de trekker bleef vastzitten. Dat 
was net voordat de optocht begon bij ‘Gasterij de Bakker’ op de hoek. Johan Zanderink haalde daarop zijn 
trekker uit de schuur en bood hem als vervanging aan. Johan wilde zelf niet rijden, dus ook toen was ik de 
chauffeur. De optocht verliep verder prima maar ik was de volgende dag wel knap chagrijnig!” Dat de dissel 
van de prinsenwagen een dikke tien jaar geleden een keer knapte in de Engbersstraat lag niet aan het   
materiaal en de stuurkunsten van Lansink maar mogelijk aan het laswerk van de wagenbouwers. “Verder 
kan ik mij geen ongeregeldheden of ongelukjes herinneren”, aldus Jan. 

Blinkend paradepaardje
 
Tijdens het seizoen rijdt Jan met de prinsenwagen in minimaal drie optochten mee: Vasse, Geesteren en 
Langeveen. De trekker, een New Holland Jubileum editie, wordt voor gebruik gewassen en gepoetst door 
Jan. “Daar hoeft verder niemand mij bij te helpen. Ze lopen me alleen maar voor de voeten. In deze periode 
krijgt het voertuig een extra grondige behandeling. De trekker is mijn paradepaardje!”

Naast dat Jan er een schone trekker aan overhoudt wil hij verder geen vergoeding voor zijn diensten of 
de diesel te hebben. “Ik doe dit voor de vereniging. De enige tegemoetkoming die ik krijg is voor de extra 
verzekering voor het vervoer van personen die ik speciaal hiervoor heb afgesloten”. 

Geschreven door: Chantal Oosterik

C.V. de spekscheeters 
bedankt alle sponsoren!

Zonder sponsoren 
geen carnaval
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AGENDA
ZO 14   

JANUARI

DO 25   JANUARI

VR 26   

JANUARI

ZA 27   
JANUARI

ZA 10  

FEBRUARI

MA 12   FEBRUARI

2E GALA-AVOND 
19:30 AANVANG

1E GALA-AVOND 
19:30 AANVANG

3E GALA-AVOND 
19:30 AANVANG

OPTOCHT                 
13:30 AANVANG                           
AANSLUITEND PRIJSUITREIKING 
EN FEEST IN DE TENT

JEUGDOPTOCHT 
10:49 AANVANG

SPEKSCHEETERSSPEKLAPPENROSENMON-
TAGMORGENUNDNACHMITTAGSPEKTAKEL  
13:00 AANVANG

KAARTVERKOOP GALA
10:00 VOOR LEDEN
12:00 tot 13:00 VOOR IEDEREEN
HET BOLSCHER

‘t ESCHHOES

‘t ESCHHOES

‘t ESCHHOES


